Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü 


Sınıf Mücadelesinin 
Örgütlenmesi ve Seçimler 


Temel görevimiz sınıf mücadelesini oörgütlemektir. Fabrikaların, 
mahallelerin, kitle örgütlerinin, kadınların, gençlerin, aydınların, çıkarları bu düzenle çatışan tüm toplumsal sınıf ve tabakaların Partimizin mücadele hedefleri etrafında 
örgütlenmesidir. Kitlelerle birlikte, 
onlarla omuz omuza, onlara öncülük edilmesidir. 

Kitleler içinde ve toplumun her 
katında çalışılması, onların günlük, 
Somut sorunlarına sahip çıkılması, 
taleplerinin sözcüsü olunması, bu 
talepler için onların mücadeleye 
sokulması, bu mücadele içinde deney kazanmaları, sınıf bilinci edinmeleri, politikleşmelerinin sağlanması, kazanılacak başarılarla mücadelenin yükseltilmesi; hedefe ulaşmanın temel ve zorunlu koşullarındandır. 


Seçim dönemleri, kitlelerin duyarlılıklarının arttığı, daha bir politize olduğu dönemlerdir. Genel propagandanın, özellikle içinde bulunduğumuz verili koşullarda sosyalist propagandanın etkin olabildiği 
dönemlerdir. Bunu bildiri —gazete dağıtımında, ev ziyaretlerinde, 
teke tek ilişkilerde, bağış toplama- 
da çok canlı olarak yaşamaktayız. 


Bu nedenle seçim mücadelesi sınf mücadelesinin bir parçasıdır. 
Böylesi bir dönemi olağan bir dönem gibi saymak, seçimleri başlı 
başına bir amaç olarak görmek kadar yânlıştır. Bildiri ve gazete trajarımızın daha -şimdiden milyona 
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karımına, 


10 Eylül 1979 


varması ve en az iki katının daha 
seçim sonuna kadar dağıtılmasının 
programlanması, bundandır, 


Ancak bunlarla yetinmemek gerekiyor. Her ne kadar farklı kesimler 
için farklı içerikte çıkarsa çıksın, 
gerek merkezi bildirilerimiz, gerekse Görev gazetemiz, genel olarak eğitici, öğretici olmaktan öteye geçemiyor. Geçmesi de beklenmemeli. Her biri her baskısında 
milyonu aşkın basılan bir propaganda aracından kitleleri harekete 
geçirmesini bekliyemeyiz. Bu nedenle, sadece bu önemli basılı propaganda araçlarımızın dağıtımı ile 
yetinmemeliyiz. Bunları tamamlayıcı çalışmalar yapmalıyız. 


Fabrikadaki iş kazasına, işçi çıpatronun işçi aleyhine 
yaptığı en küçük tasarrlıfuna anın- 
da karşı çıkan, sebeplerini ve bundan kurtuluş yolunu ve yöntemlerini gösteren bildiriler dağıtmalıyız. 


Aynı çalışmaları et, gaz, yağ, dolmuş vs. kuyruğunda bekliyenler için 
veya işçi emekçi mahallelerindeki 
yol, su, elektrik, kanalizasyon sorunları için yapmalıyız. Kitleler 
kendi somut sorunlarını ancak kendilerinin çözebileceği bilincini vermek, onları harekete geçirmek ve 
onlara öncülük etmeliyiz, 


Sınıf mücadelesinin en kızıştığı 
alanlar olan grevler ve direnişler, 
gerek genel sosyalist propagandanın 
en etkin olduğu, gerekse tek tek 
ilişkilerin örgütlü ilişkiye dönüştürülebileceği en önemli çalışma alan 
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larıdır. Başını bilimsel sosyalistlerin 
çekmediği ve yönlendirmediği bu 
alanlardaki mücadelelerde tam bir 
başarının sağlanması mümkün değildir. R 

Bütün bu e elbette seçim dönemleriyle sınırlı değildir. 
Ancak dönemin özellikleri ri ve bu dönem içinde artan propaganda- im- 


' kanlarımızın, tüm potansiyelimizin 


azamisi kullanılarak değerlendirilmesi, sınıfsal sorumluluğumuzun “ge 
reğidir. 


Bu nedenle merkezi düzeyde plan 
lanan çalışmaların kendi somutümuzda hayata geçmesi 'ile yetinmeyecek, bunları daha da zenginleştirip tamamlayan, yerel bildirilerin 
çıkartılması, sözlü propagandanın 
geliştirilmesi, İlçe  örgütlerimizin, 
çalışma ekiplerimizin sürekli ' “gündem maddesi olacaktır. 


Unutmayalım sınıf mücadelesinin 
örgütlenmesi, her şeyden önce kitle 
lerin çoğunluğunun güvenini ve desteğini kazanmaya bağlıdır. Bu güven ve destek Sınıf mücadelesi içinde kazanılacaktır. Kitleler- Partiyi 
sınıf mücadelesi içinde söyledikleri 
ve yaptıklarıyla tanıyacaklardır. 


Sosyalizm ve Türkiye İşçi Partisi 
alternatifinin toplumun tüm kesimlerine etkin ve Kitlesel bir biçimde 
sokmanın bir yolu da, merkezi ve 
yerel düzeyde çıkardığımız ve çıkaracağımız yazılı propasandanın yanı sıra, tek tek ilişkileri ve ev ziyaretlerini etkin bir e sik 
a pi geçiyor. - > 
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«Öyle Bir Parti Var!» 


2 Eylül Pazar günü yapılan Genişletilmiş İlçe Temsilcileri Toplantısı, Partimizin örgütlülük düzeyini ve moral 
gücünü gösterdi. Etkisi, fabrikalara kadar uzandı. Parti dışında, işyerlerinde 
de tartışılır, konuşulur bir konu oldu. 


İl Çalışma ve Eylem Programında 
«Seçimde kitlelerin desteğini kazanıp 
onların oylarını alabilmek, her şeyden 
önce bir örgütlenme sorunudur. Her oy, 
bir örgütlenme sonucunda kazanılacaktır biçiminde ifade edilen anlayışın 
bütün örgüt birimlerinde hayata geçi- 
. rildiğinin bir örneğini yaşadık bu toplantıda. Bu toplantı, bir gösterge, pratikte bir 'sınama oldu bütün örgütler 


için. Ve bütün örgütlerimizin bu sınavdan yüzlerinin akıyla çıktığı söylenebilir, 


Toplantıya katılanların çoğunluğunu 
işçilerin oluşturması ve fabrikalardan 
gelen mesajlar, örgütlülüğü olduğu ka- 
“dar, İl Programında «Emekçi kitleler 
“içinde en devrimci sınıf olan işçi si- 
-nıfının örgütlenmesi en başta gelen 
görevdir. Örgütlenme çalışmalarımızda 
öncelikler arasında yöneleceğimiz başlica alan doğal olarak fabrikalar olacaktır. Partinin gücünü öncelikle fabrikalarda arttırmak, işçi sınıfını Partinin çevresinde örgütlemek, işçi sını- 


A 


fının öncü unsurlarını Partimize kazanmak, başlıca hedeflerdir. Fabrikalar, 
sosyalizmin kaleleri yapılmalıdır.» biçiminde dile getirilen anlayışın da hayata geçtiğini gösteriyor. İl Başkanı konuşmasında bunu «Artık “fabrikalara 
yöneleceğiz” demiyoruz, çünkü fabrikalardayız» biçiminde ifade etti. 


Yapilan çalışmaları, alınan mesafeleri ve önümüzdeki görevleri içeren İl 
Yönetim Kurulu Raporunun. İl Başkanı 
tarafından sunulmasından sonra, Başkanlık Kurulu üyesi Osman Sakalsız' 
ın, burjuvazinin ve küçük burjuva «sol» 
çizgilerin işçi sınıfı düşmanı, karanlık 
ve anti-TİP hesaplarına ilişkin konuş- 


ması ilgiyle karşılandı ve seçim Çalışmalarımıza açıklık kazandırdı. 

Son konuşmayı yapan Genel Sekreterimiz Nihat Sargın, solun bölünmüşlüğü, kitlelerin umutsuzluğu, düzendem kopuş ve arayış içinde oluşları 
konularına değinerek, işçi ve emekçi 
kitleleri kurtuluşa götürecek Partinin 
Türkiye İşçi Partisi olduğunu bütün 
açıklığı ile ortaya koydu, bu konuda 
yaratılan bulanıklığa: değinerek Lenin'e 
ilişkin bir anıyla örnek verdi ve «Öyle 
bir Parti vam dedi. 

İlçe Temsilcileri Toplantısı, örgüt çalışmalarımıza hız kazandıran bir toplantı oldu. 


sò 


Kitleler, Parti 
Davasına Sahip 
Çıkıyor 


Ekibimiz bir mahalleye yönelik olarak kuruldu. 

Çalışmalarımızı planlarken, seçimlerin hedeflerimizi somutlamasından oynaması gereken büyük rolü sürekli gözönünde bulundurduk. 
Ancak, seçim çalışmaları için oluşturulmuş bir grup, değil, bir çalışma ekibi olduğumuzun bilincinde 
olarak, bulunduğumuz bölgede her 
an Partiyi temsil etmenin sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 

Yönelik bir ekip olmamız, önümüzdeki görevin bölgede yerleşik 
bir ekip oluşturmamız olmasını gerektiriyor. Bu yüzden zamanımızın 
büyük kısmını alan seçim çalışmalarıyla, uzun vadede yerleşik bir ekip oluşturmaya yönelik çalışmalarımızı bütünleştirme sorunu ortaya çıktı. Seçim döneminde kitlele-. 
rin politik sorunlara daha duyarlı 
hale gelmesinden yararlanarak çalışmalarımızı, daha sonra aralarından en iyi unsurların bölgede Parti 
çalışmalarını sürdüreceği geniş bir 
sempatizan çevresi yaratmak için 
kullanıyoruz. 

Başlangıçta ekip üyelerinin çoğu 
çalışma alanını tanımıyordu, hatta 
bir kısmı mahalleye ilk olarak gidiyordu. Bu da mahallenin sorunlarını tanıma, mahalelilerle yaygın 
ilişkiye geçilmesini en önemli sorun olarak karşımıza çıkarıyordu. 
Mahallelilerle yaygın ilişki kurmak 
için sihirli bir çözüm bulmanın imkansızlığını pratik bize pek çabuk 
gösterdi. Kullanacağımız iki şey 
vardı: ilçeden aldığımız propaganda malzemesi (bildiriler, yayınlar 
vs.) ve ekibin insiyatifi. 

Hem nerelere ne kadar dağıttığımızı belirlemek açısından daha düzenli hem de ilişki kurma açısından 
daha verimli olacağını düşündüğümüz için tek tek evlerin kapısını çalmaya karar verdik. Bildirileri elden 
vermek ilişki kurma açısından O 
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kadar olumlu sonuçlar verdi ki, bu 
bildiri dağıtmada tek yöntemimiz 
haline geldi. TİP'e, TİP'lilere sahip 
çıkma anlamına gelecek her davranıştan yararlanmayı amaçladık. Bağış vermekten, bize susayıp susamadığımızı sormaya kadar değişik 
biçimlerde kendini gösteren bu sahip çıkma olgusunu diyalog kurmakta kullandık. 

Çalışma alanımızın genişliği ikinci bir sorun oldu. Çalışmalarımızın 
bu geniş alanda boğulmaması için 
belli birkaç sokakta çalışmalarımızı 
yoğunlaştırmaya karar verdik. Geniş bir ilişkiler ağı kurma görevi 
hâlâ önümüzde duruyor. Gerek bunun için, gerekse diğer çalışmalarımız için kadın üyelerimize çok iş 
düşmekte, Çalışma alanımızın yerleşim bölgesi olma niteilğinden do- 
Jayı herhangi bir eylemde kadın üyelerin katılımı çok daha olumlu 
sonuçlar almamızı sağlıyor. 


Çalışmalarımızda başarı kazanmamızın önkoşulunun Ekibimizin in 


siyatifini artırmak olduğunu görü- 


yoruz. Çalışmalar sürdükçe ekibimizin girişkenliğini ve buna bağlı olarak yaygın ilişki ağımızı çok daha üst düzeylere çıkartacağız. 


Nişanca Ekibi — EMİNÖNÜ 


Genel Başkanımız ve Partililer 
Yeşilköy Havaalan 'nda. 


Bir toplantıya çağrılı olarak Mos 
kova'ya giden Genel Başkanımız 
geçtiğimiz çarşamba günü Yeşilköy 
Havaalanında kalabalık bir Partili 
grubu uğurladı, Genel Başkanımız, 


Seçim 
Bağış Kampanyası 


Proletarya devrimlerinin büyük ustası Lenin «işçilerin paralarıyla çikmayan hiç bir gazete, işçi ve emekçilerin gerçek gazetesi olamaz» diyor. Bu 
ilkenin ışığında tüm Parti eylemlerini 
değerlendirdiğimiz zaman, görüyoruz 
ki, işçi ve emekçilerin mali kaynağına 
katılmadığı eylemler, emekçi kitlelerin 
gerçek eylemleri olamaz. 


Her geçen gün yükselen Parti eylemi, kendi mali kaynağını işçi ve emekçi kitleler içinde yaratıyor. Özellikle 
seçim bağış kampanyasına paralel olarak Genel Merkezimiz tarafından İl 
Örgütümüz için konulan bağış ve 965 
ler hedefi, tek tek üyelerin, ekiplerin, 
tüm İlçe ve İl örgütümüzün özverili çalışmalarıyla ilk birinci ayda %95 oraninda gerçekleşmiş bulunuyor. 

Öte yandan, İstanbul'da faşist MHP’ 
nin: alacağı oyları geçebilmek, daha 
yaygın ve güçlü eylemleri gerçekleştirmemizi gerektiriyor. Bu eylemlerin 
mali kaynağı da, faşizmin gerçek düşmanı olan proletarya içinde yaratılmalıdır. 5 


Bilinmelidir ki, seçim kampanyasına 
yapılan her bağış, anti-faşist bir adımdır. Seçim kampanyasına yapılan her 
bağış, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde ileri bir adımdır. 
Bu adımların sayısını arttırmak ve kitleselleştirmek İl Örgütümüzün bu dönemdeki acil görevlerinden biridir. 


Dünya Çocuk Yılı dolayısıyla 7-11 
Eylül tarihlerinde Moskova'da toplanacak olan «Tüm Çocuklara Barış İçinde, Güvenli Bir Gelecek İçin» 
adlı 1979 Dünya Konferansına katılacaktır. 


Seçim ve 


TRT Mesajları 


Partimizin TRT mesajlarında sinf mücadelesinin sıcak konularının yayınlanabilmesi için bütün örgüt 'birimlerimiz ve bütün Partililer 
ve Parti yandaşları özel bir dikkat 
içinde olmalıdırlar. Bugüne kadar 
sınıf mücadelesinin yerel alanlarda 
örnekleri Parti yetkililerine yansıtıldığı oranda bunların TRT mesajlarında değerlendirilmesi mümkün 
olmuştur. Bunu dikkate alarak, bütün üyelerimiz ve yandaşlarımız. 
Partinin sınıf mücadelesine ilişkin 
olaylardan birinci elden haberdar 
edilmesi ve bunların değerlendirilerek mümkün olanlarının TRT mesajlarında yararlanılması konusun- 
da kendilerini görevli bilmelidirler. 
Şüphesiz, gelen her haberin mutlaka TRT mesajı olarak kullanılacağı 
düşünülmemelidir. Buna rağmen, 
elde edilen bütün bilgiler, kullanılacağı kullanılsın veya kullanılmasın, 
en kısa sürede Partiye uaştırılmalıdır. ; 


© BAŞARIYA, ÖRGÜTLÜ VE 


HASAN CEVAT ÖZDİL 
ADALAR İLÇE BAŞKANI 


' 


“Her eylemin sonucu, örgütlülüğün temel göstergesi olmaktadır. Seçim sonucu da temel göstergelerden biri oiacaktır. Seçim çalışmalarımızın bir parçası olan, eylemlerimizi 'işçi sınıfı Partisi'ne yaraşır bir biçimde kotarabilmemize katkısı büyük olan SEÇİM BAĞIŞ KAMPAN- 
YASI için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Diyebiliriz Ki, kampanya boyunca attığımız her adıma, vardığımız her noktaya bakarak, o anda ki örgütlülük düzeyimizi kontrol 
etmemiz bile mümkiindür. 


Biz, Adalar ilçesi olarak, diğer çalışmalarımızda oldu- 
Su gibi, “kampanya için de aynı anlayışla hareket ettik. 
Gl Merkezimizin İl Örgütümüz için belirlediği hedef içiride- oransal olarak İl Yönetim Kurulunun belirlediği İlçemize düşen miktarı gözönüne alarak her üyeye kampanya s m since düşen bağış tutarını hesapladık. 
İlk olarak, ekiplerden bağış alabilecekleri kişilere yönelik listeler S Arın istedik, Adalar'ın özelliğini 
dikkate alarak, her Ada'daki ekipler karma listeler yaptilar. Bu listeler gözden geçirildi, üyeler arasında «kim, 
kimden, daha fazla bağış alabilir» tespiti yapıldı, buna 
göre listedeki isimler üyeler arasında paylaştırıldı. Böylelikle, her üyenin elinde kimden bağış alacağını gösteren bir liste oluştu. Her üye, günlük çalışmasını bu listeye göre düzenledi. Her gün lokale uğrayarak yetkili 
arkadaşa günlük çalışması hakkında bilgi verdi. Bağış 
toplansın ya da toplanmasın, bu uygulama sürdürüldü. 
Eğer:o gün bağış toplanamadı ise, nedeni konuşuldu, gerekli yardım ve uyarı yapıldı. Tüm bu uygulamalar, bir 
ekip başkanının sorumluluğunda, kendilerine makbuz verilen 'yakin sempatizanlara kadar yaygınlaştırıldı. Bu 
yöntemle; hem genel olarak günlük bağış miktarını, hem 
de her üyenin günlük çalışmalarını denetlemek mümkün 
oldu. Ayrıca, aksaklıkları ve eksiklikleri de günü günü- 
ne düzeltme ve giderme olanağı da oluyordu. 


“Ya 6Sleri için de benzer bir uygulama yapıldı. Yakın sempatizanlar da dahil olmak üzere, her arkadaşın ne kadar yüzde vereceği ve ne zaman vereceği tespit edildi. 
Bir de alt sınır tespit edildi. Ödeme günü yaklaştığında 


arkadaşlar uyarıldı, gecikmelerin önlenmesine çalışıldı. « 


Böylelikle, belirli bir disiplin ve örgütlülük düzeyi tutturuldu. 


Bütün bunların sonucunda gördük ki, bize verilen hedef aşılacaktır. Bu:ncdenle hedefimizde 9625'lik bir artış 
,öngördük. -Bugün vardığımız nokta, ilk hedefin 9082, bizim tespit ettiğimiz hedefin de %65 fazlasına ulaşıldı. 


Şimdi amacımız, aynı örgütlü ve disiplinli çalışma içinde, son hedefi de iki katına çıkarabilmektir. 


Çalışmalarımızda aksayan yanlar da oldu. Bunları Kür : 
rulumuzun izleyeceği yöntemlerin daha da mükemmelleştirilmesi ve alacağı önlemlerin doğruluğu ile m 
çalışacağız. i 


HÜSEYİN KARAYILMAZ 
EMİNÖNÜ İLÇE BAŞKANI 


İlçemiz seçmen sayısı bakımından önemli bir yere sa- ; 
hip. Yine ilçemiz sınırları içinde çalışan ve sayıları yüzbinleri aşan işçi ve emekçiler var. Bu potansiyelin örgütlenmesi ve seçimde oya dönüştürülmesi ilçemizde yürü- ` 
teceğimiz çalışmalara daha bir önem kazandırıyor. Bu 
alanlarda ekiplerimizin uzun süredir faaliyette olmaları 
çalışmalarımızın daha kolay sonuca dönüştürülmesi ba- , 
kımından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak esas olarak - 
üç ana bölgede toplanmış olmalarına rağmen seçmenler 
arasında yürüteceğimiz çalışmalarda aynı avantaja Sahip değildik. Seçim öncesi çalışmalarımızda seçmenlerimizin ancak ©012'sine ulaşabilmiştik. Bu boşluğun doldurulması için 3. planlı çalışma döneminin başında ekipleşmede yeni düzenlemelere giderek seçmenlerin 9036'sına ulaşmayı planladık. Yeni kurulan bu ekiplerimizin kı- 


sa sürede işlerlik kazanarak bölgelerinde etkin olmaların- 


dan sonra, ekiplerin sorumlu oldukları alanları daha bir 
genişlettik. Böylece şu anda seçmenlerimizin 9662'sine 
doğrudan ulaşmış oluyoruz. 


Çalışma programımızın aksatılmadan yürütülebilmesi 
için bütün çalışmalarımızı ekipler temeline dayandıra- 


'rak yürütüyoruz. Ekip çalışmalarının kısa bir süre için.. 


de olsa kesintiye uğratılmaması için olduğu kadar, ekiplerin örgütlülük düzeylerinin yükseltilmesi ve gerçekten 
çalışmalardan önemli kazanımlar elde edilebilmesinin tek 
şartı bunu görüyoruz. Yer yer bazı alanların genişliği 
nedeniyle ekiplerin oradaki çalışma için yeterli olamadıkları durumlarda güç kaydırımı gerekli oluyorsa da 
bunu da kesinlikle ekip temelini bozmadan sadece o ekibe takviye yaparak sağlamaya çalışıyoruz. 


Sempatizanlarımızın da çalışmalara katılmaya özendiril 
mesi sürekli gündemimizde oldu. İlk durumları .dikkate . 
alınarak önceleri kolaylıkla yapabilecekleri görevler verdik, kendi çevrelerinde tek tek yayınları dağıttırdık; Ça- 


“luşmaların bütün kolaylığına rağmen Parti için bir şeyler 


yapmış olmak onlara önemli adımlar attırdı ve bugün 
hepsi bütün çalışmalarımıza katılır duruma geldiler. Böylelikle üye kazanmamızın yolları da açılmış oldu. 


PLANLI ÇALIŞMAYLA ULAŞACAĞIZ! 


Çalışmalarda uyumluluğun sağlanması ve daha verimli hale getirilebilmesi, temel politikanın bütün ekiplerce 
aynı kavrayışla ele alınarak, ayni bilinç ve sorumlulukla 
çalışmalara katılmalarını sağlamakla mümkündür. Bunun için sadece görev vermek ve bunların yapılmasını 
istemek şüphesiz yeterli değildir. 'Bu anlamda könüyla 


ilgili seminerler düzenleyerek bütün üyelerin ilk hazırlık. ` 


larını yapmalarını sağladık. Yine sürekli okumaları, ge- 
«rektiğinde başvurmalarını sağlamak amacıyla önemli yazıları salık verdik ve bunları ilçe panosunda da öne çı 
kararak dikkati çektik. Ayrıca ilçemize ilişkin ` bilgileri 
ve bu çalışmayı sürekli canli tutacak verileri içeren 


duvar panosu hazırladık. Özellikle görev alanları ve bu. 


alanlar hakkındaki bilgilerin bulunduğu ilçe haritası çok 
dikkat çekici oldu, 


Seçim döneminin sağladığı olanakların kullanılması 
bakımından özellikle basılı propoganda araçlarının düzenli ve amacımıza uygun olarak dağıtılması önem kazamiyor. Görev gazetesinin bu anlamda ev ev, atölye atölye 
dağıtılması propagandanın yaysınlaştırılmasından çok, 
ilişkilerimizin zenginleştirilmesini ve sempatizan ağımızın genişletilmesini de sağlıyor. Aynı şekilde sürdürdüğümüz bildiri dağıtımıyla da bugün sayıları hayli kabarık 
ilişkide olduğumuz isim listelerine sahibiz. Bütün bu dagıtımların sönünda 'her sayıdan âyri ayrı 5 seçmenden 
birine bildiri, her 7 seçmenden “birine de GÖREV gaze- 


tesi ulaştırılmış oldu. İkinci sayıda bu oranları daha'da 


artıracağız. 


Yayın organlarının dağıtımı sırasında topladığımız bağışlar dağıtımın tek tek elden yapılmasının önemini bir 
kez daha kanıtlıyor. Bir defasında 14 kişilik bir gruba 
dağıtılan Görev gazetesine karşılık, bu gruptan herkesin 
katılmasıyla 220.—TL, bağış toplanması, buna benzer örneklerin sürekli görülmesi, yeni bağış kaynakları yaratılmasında önemli açılımlar sağlıyor. Küçük miktarlarda da 
olsa bu kaynakların geliştirilmesi, bağış toplanan alanın 
genişletilmesi bu ilişkilerin oya dönüştürülmesinde de 
ayrı bir önem kazanıyor. 


“Bu seçim döneminde yapılması gerekeni bir eksiz yap- . 


mak hedefimiz oldu. Bu anlamda her türlü propaganda 
araçlarını kullanarak bütün alanlara Parti politikamızı 
götüreceğiz. Bu çalışmalar içinde özellikle ev ziyaretleri 
ve bu ziyaretlerin ilk deneyimleri, ilk başarılı: sonuçları 
gerçekten ümit verici oldu. Eksiksiz bütün evlerin kapısını çalarak sürdürdüğümüz bu çalışmada bütün bölgeyi 
dolaşmayı amaçlıyoruz. 


“Arkadaşlarımızın bu çalışmayı başlatmaktaki tutukluk- 


ları ilk zilin çalınmasıyla birlikte kırıldı, Arkadaşlarımız 


hiç tanımadıkları insanlarla karşılaşacaklarını umarken, 
Parti'yayınlarımizdan bizleri tanıyan ve Türkiye İşçi Partisi ismini'duyar duymaz içeri buyur eden insanlarla karşılaştılar. Evdeki ikramlar, arkadaşlarımıza gösterilen 
yakınlık, yeni ziyaretler için teklifler ilk ziyarete giden 
arkadaşlarımızın adeta birbirleriyle yarışmaya girmesini 
sağladı. Bu arada özellikle Partimize daha yakın olan. 
semptizanların kendi mahallesinde, kendi oturduğu apartmandakileri toplayarak Partili arkadaşlarımızın onlarla sohket etmelerini sağlaması çalışmaların daha kısa 
sürede “geliştirilmesinde önemli yararlar sağladı. Bir de 
tabii bu-arada' gelen üye'olma istemleri, toplanan bağışlar, yeni yeni talep edilen görevler bizim bugüne kadar 
bu alanlara. ulaşamadığımız» açığa çıkaran, önemli bir 
eksiğimizi dile getiren göstergeler oldu. m > 


a 


NECDET CEYLAN 
KARTAL İLÇE BAŞKANI 


Seçime ilişkin olarak Ağustos başından beri ilçemizde 
yoğun bir çalışma sürmektedir, Genel Merkez ve İl bildirileri dağıtılmakta, yaygın ve yoğun kitle çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Bu dönem seçim çalışmalarımızın daha örgütlü ve da- 


“ha planlı yürütülmesi gözetilmektedir. Bunun: için, geç- 


.miş çalışmalardan farklı volarâk, 'bu defa İlçeyi “üç 


` ana bölgeye ayırdık ve bu bölgeleri :esas alarak komi-- 


teler hâlinde örgütlü çalışmalar yürütmeye “başladık. Bu 
yöntemle çalışmanın yararlarını kısa “sürede gördük vebölgeleşme esası üzerine çalışmaları “seçimlerle sınırlı 
kalmayan bir işleyiş haline getireceğiz. 

İlçe sınırları içindeki yoğun yerleşme bölgeleri, fabrikalar ve bu bölgelere yakın köyler tespit edildi. Mevcut 
ekipler bozulmadan İlçe üç bölgeye ayrıldı, her bölgeye 
giren fabrikalar, semtler, köyler belirlendi. Her bölge bir 
çalışma alanı olarak ele alındı ve her bölge için bir komite kuruldu. Bu komiteler birer Kurul üyesinin başkanlığında ve mümkün olduğu oranda o Bölgedeki ekip 
başkanlarından oluşturuldu. Sayıları '5-7 arasında değişen bu komitelere bağlı ekipler belirlendi ve ekipler bölgelere göre “paylaştırılırken ekip düzenleri bozulmadı. 
Ekiplere dayalı çalışma anlayışı zedelenmedi. an 

Bu bölgelerden ikisinde “Parti lokalimiz var. Komiteler: çalışmalarını mevcut lokallerden yürütüyorlar. Görevlerin dağıtılması, ilişkilerin kurulması bu merkezlerden örgütlenerek o sürdürülmektedir. Lokali olmayan 
üçüncü bölgemizin de böyle bir merkeze olan ihtiyacı so- * 


“mut bir biçimde ortayaçıkmaktadır. Bu ihtiyacı kısa“sü- * 


rede aşacağımızı sanıyoruz. * -~ ; 

Bu komiteler dışında, amacı kadınlara yönelik 'çalışma yapmak olan bir komite daha kurulmuştur. Bu komite “şimdi kadınlar arasında' Parti çalışmaları yürütmekte, ilçenin kadın potansiyelini değerlendirip seçim 
çalışmalarına kadınların da katılmalarını, ev ziyaretleri 
yapılmasını, emekçi kadınlarla ilişkilerin kurulmasını 
sağlamaktadır. Bu komite, Parti sempatizanı kadınları da 
çalışmalara katabilmekte, böylelikle mevcut Partili kadın potansiyelinin üstünde bir güçle çalışmaktadır. Başlıca çalışma biçimi olarak ev ziyaretleri planlanmakta 


“ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülmektedir. * 


Seçim çalışmalarımızın temelini yüz yüze kurulan ilişkiler oluşturmaktadır; Bu çalişmaların planlanmasında 


-ve yürütülmesinde komitelerin büyük rolü olmaktadir. 


Tek tek mevcüt ilişkiler'tespit edilmekte, bunlarla ilişkilere geçilmekte ve yeni -ilişkilerin “kurulması. için -çalış-. 


- “mmalar”yoğunlaştırılmakta ve: -yaygınlaştırılmaktadır. 
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SINIF MÜCADELESİNİN İÇİNDEN 


o Fabrikalardan Kavga Sesleri Geliyor 


Toplu sözleşme döneminin başlamasıyla birlikte, işçi hareketlerinde bir yoğunluk göze çarpmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik bunalımın işçi ve emekçi kitlelerin sırtına yıkılması istenmesi, Ecevit'in DİSK'e ve ona bağlı 
sendikalara karşı olumsuz tavırla- 


rı, işçilerle alay edercesine Türki- ` 


ye'de ücretlerin yüksekliğinden söz 
etmesi, toplu sözleşmelerin önemini bir kat daha artırmaktadır. 

İşçi sınıfı, bunalımın faturasını 
ödemeye razı olacak mıdır, yoksa 
bu faturayı patronlara, zenginlere 
ödettirecek midir? Soru budur. 

Toplu sözleşmelerde talepler yükseltilmelidir. Ücretler hayat pahalılığının gerisinde kalmamalıdır. İşgüvenliği sağlanmalı, tenkisatlar ön 
lenmelidir. İşçi sınıfının yaşama koşullarının iyileştirilmesi için en ileri haklar alınmalıdır. İşçiler ve 


KESKİNLEŞEN 


Seçim ve toplu sözleşmeler, içinde bulunduğumuz günlerin sınıf mü 
cadelesi açısından önemli iki konusu, Her ikisi de, kitlelerin son derece duyarlı oldukları konular. Her 
ikisi de, geniş kitlelerin çıkarlarıyla 
yakından ilgili ve bu nedenle onların ilgisini en çok çeken konular. 
Her ikisinde de, kitleler doğrudan 
olayların içindedir. Her ikisi de, 
kitlelerin sınıf bilinçlerinin yükselmesine, politik deney kazanmalarına yardımcı olacak olaylardır. 

Bütün bunları dikkate almak zorundayız. 

.Sınıf mücadelesi yükseliyor. Grevler, direnişler yaygınlık kazanıyor. 
İşçi sınıfı, kapitalizmin kendisine 
çizdiği kadere razı değildir, Direniyor, mücadele ediyor. Aşama koşullarını iyileştirmek, ekonomik bunalumın ezici baskısından kurtulmak 
için kavga veriyor. 

Bütün bunları dikkate almak zorundayız. 

Partimize büyük görevler düşüyor. İşçi sınıfının bu mücadeleden 
başarıyla çıkabilmesi için kitlelerin 
durumunu yakından bilmek, onların nabzını elimizde tutabilmek ge- 


sendikaları bu hakların elde edilme 
$i için dişe diş bir mücadeleye hazır olmalıdırlar. İşveren örgütleri 
kuru sıkı atmaya, «aşırı» talepler 
karşısında tensikatlara gidileceği 
tehditlerini savurmaya başlamışlardır. 


İl Programında da söylendiği gibi, ilçe örgütlerimiz, ekiplerimiz ve 
tek tek bütün üyelerimiz toplu sözleşme kavgasına, bundan doğabilecek grevlere, direnişlere hazırlıklı 
olmalıdırlar. Fabrika ekiplerimiz 
toplu sözleşmelere özel olarâk ħazırlanmalıdır. Ekibimizin olmadığı 
işyerlerine yönelik çalışmalar örgüt! 
lü bir hale getirilmelidir. Örgütsel 
hazırlığımız tamamlanmalıdır. Ekiplerimizin eylem içinde güçlenmesi gözetilmelidir. 


Sözleşmelerde taleplerin yükseltilmesi, en ileri hakların alınması, 


rekiyor. Bu mücadele içinde ancak 
kitlelerle birlikte, onlarla omuz omuza kavga vererek, onların taleple 
rini dile getirip bu taleplerin savunulmasında öncülük ederek kitlelerin desteğini ve güvenini kazanmak 
mümkün olabilecektir. Ancak böylelikle sosyalizm davası maddi güce 
dönüşebilecektir. Devrim ordusu 
böyle bir mücadele içinde oluşacaktır. Partimiz böyle bir mücadele içinde çelikleşecektir. 


Burjuvazi, işçi ve emekçi kitlelerin önüne gerçeği ile sahtesini ayırdedememesi için sosyalizmin «çeşitlerinip sürüyor. Tuzaklar kuruyor. Sahte umutlar yaratıyor. Yıkılan sahte bir umudun yerine, baş- 
ka sahte umutlar üretiyor. Bilinç 
bulanıklığı yaratıyor. Sosyalizmin, 
başarıya ulaşması için bu engelleri 
aşması gerekiyor. 


Burjuvazinin yapamadığı şeyler 
de var, Kapitalizmin kitlelere mutsuzluk, yokluk, yoksulluk getirmesini engelleyemiyor. Bütün bunlara 
karşı kitlelerin tepkisini engelleyemiyor. Onların düzenden kopuşlarını engelleyemiyor. Bunun için, bir 


görüşmelere işyeri temsilcilerinin 
katılması, işçilerin sözleşmelere ik 
gisinin artırılması, sözleşme konusunun işyerlerinde tartışılıp güncel 
hale getirilmesi için çalışılmalıdır. 

Başarının temel koşulunun işçilerin birliğinin sağlanması olduğu unutulmamalıdır. Hangi siyasal görüşte olursa olsun, her zaman olduğu gibi toplu sözleşme döneminde 
de işçilerin birliğinin sağlanması 
ödevi önümüzde duruyor. Patronlar 
bu birliği parçalamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Sapık akımlar da her zaman ki gibi burjuvazinin değirmenine su taşıma gö 
revini yapacaklardır. Bunların da 
etkisi kırılmalıdır. 

Toplu sözleşmelerden doğacak 
direnişler ve grevler mutlaka ziyaret edilmelidir. Ekonomik grevlerin 
temelinde politik mücadelelerin verildiği gözönüne alınmalıdır. 


SINIF MÜCADELESİ VE PARTİMİZ 


yandan kitlelerin önüne sahte umut 
lar sürüyor, bir yandan da uyanışı 
engellemek için baskıya, şiddete 
başvuruyor. 


Küçük burjuva «sol» akımların za 
rarı da burada ortaya çıkmaktadır. 
Onlar, işçi ve emekçi sınıfların arasına burjuvazinin etkisini sokuyorlar. Şu veya bu ölçüde burjuvazinin değer yargılarını, ideolojisini, 
hesaplarını kitleler içinde savunu - 
yor, yayıyorlar. 


Burjuvazinin ve küçük burjuva 
«sol»ların etkisini kırabilmesinin bir 
tek yolu var: kitleler birlikte olmak, Seçim ve toplu sözleşmeler bu 
açıdan değerlendirilmelidir. Kitlelerle yakın, sıkı bağlar kurulmalı - 
dır. Bu ilişki içinde, onların sınıf 
düşmanlarını ve sahte solcuları tanımalarına yardımcı olmak gerekiyor. Partimizi sınıf mücadelesi içinde tanımalarına yardımcı olmak 
gerekiyor. Öncü unsurları Partimizin saflarına kazanmak gerekiyor. 

Partimiz, seçimden ve toplu sözleşmelerden yüzünün akıyla çıkacaktır ve kitlesel desteği daha da 
artmış olacaktır. e 
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SINIF MÜCADELESİNİN İÇİNDEN 


En İleri Hakların Alınmasında 


Öncü Olalım 


İl Programımızda toplu sözleşmeler önemli bir yer tutmaktadır. 1979, yo- ` 


gun bir sözleşmeler yılıdır. Bütün Türkiye'de kamu kesiminde 350 bin, 
özel kesimde 132 bin işçiyi kapsayan sözleşme görüşmeleri yapılacaktır. Bunların büyük çoğunluğu İstanbul'dadır. Tekstil'in ve T. Maden-İşin grup sözleşmeleri 1 Eylül'den itibaren başlamıştır. Aşağıda bu işyerlerinin listesi verilmiştir. İstanbul'da Tekstil işkolunda 140 fabrikada yaklaşık 40 bin işçiyi 
kapsayacaktır bu sözleşmeler. T. Maden-İş ile MESS arasındaki sözleşmeler de yaklaşık 25 bin işçiyi kapsamaktadır. Bunun dışında kalan sözleşmeler şunlardır: Lâstik-İş ile Gislaved (800 işçi) ve Derby (1000 işçi), Keramik- 
İş ile Akçimento (850 işçi) Tek Gıda-İş ile Tekel Genel Müdürlüğü, Petkim- 
İş ile Rosch (350 işçi), Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Tercüman (450 işçi) 
arasında da sözleşmeler imzalanacaktır. 

Bütün ilçe örgütleri ve ekipler, işçi sınıfının ekonomik ve demokratik 
haklarının geliştirilmesi için bir araç olan toplu sözleşmeler için verilecek 
olan mücadelenin içinde yer alacak ve ön safta mücadeleyi yükseltmek için 
çalışacaklardır. 


BAKIRKÖY 
Maden-İş 

TTE Türk Telekominikasyon, Bimak, 
Merse, Bekoteknik, Net Civata ve Vi- 
da, Tuber Çelik Sanayi, Özköseoğlu 


Maden-İş 

Atlı Zincir, Perfektüp, Saat Sanayi, 
Ersu Makina, İzsal, Voltaj Elektrik, Erpo Pres, Erinoks Ticaret. 


İNÖNÜ 
Isi Sanayi, Supsan Motor Subapları, ml 
Dökümay, AUER, MAN, : 
Ender Trikotaj, Lebib Mısırlı. 
Tekstil EYÜP 
taş Örmeiş, Di Giyim, - i 
Örtaş Örmeiş, Dikbaş Giyim, Altın Maden-İş 


mekik, Akın Tekstil, Biliktan, Edip. İplik, Haznedar Boyahanesi, Kartaltepe 
Mensucat, Sağlam Ticaret Sanayi, a 
. Vakko, Yün İpliği, Konfor Yay Yatak, nayi ve Demir İşl., T. Demir Döküm, 
Emboy, Akınal Yünlü Sanayi, Epengle, Elektrometal, Yeni Gayret Demir Sa- 
Hayriş Boyahanesi, Herboy, Kabaklar- nayi, 

li, Kasar Boyacılık, Yılteks Mensucat, Tekstil , 
Teknik Boya, Koç Yün iplik, Çift Kap- Boyateks, Dinarsu, Santral Dikiş, 
lan, Bahar Sanayi, Muhteşem Kot, Has Büküm, Kadife ve Felüş Fab., Os- 


Pamtaş Pamuk İplik, Purteks Örme man Kaymak Boyahanesi, Bahariye 
Sanayi, Tektaş, Tül-San, Fisan Fisto 


Tekstil, İnsa, Kibar Trikoları, Roja Ör- S 


Sungurlar, Ternal, Metal Kaplama, 
Yıldız Kazan, Türmazan, Ticaret ve Sa- 


me, Vizoteks Mensucat, Aksu, Akfil, GAZİOSMANPAŞA 
Altınyıldız, Ariş, Zetip Kombine Teks- Maden-İş 
til, Hanımefendi Çorap, Yeni Tekstil Uzel, Mutafçılar. 
Sanayi, Tekstüre Çorap, Bilka, Birtam ; 
Sentetik İplik, Karaca. Tekstil 
S Etel Mensucat, Bezci Tekstil, Engin 
FATİH i Kasar Apre, Perek İmalat, Modern Men- 
Tekstil i sucat, Refteks, Sultan Halı, Sağmal 
-Aslanlı Mustafa Çelikbaş, Meral Kur. m 
dela Derstekstil, Zeki Arisel, Piramit ZEYTİNBURNU 
San. Arca, Boyner, Dore, Yıldız Boya- . Tekstil 


hanesi. $ ; Mısırlı Tekstil. Boya, Karamürsel 


Mensucat, Hasteks, Herko, Bahariye. - 


Mensucat, İleri Mensucat, Bozkurt, Narin, Mensucat Santral, Naylonteks, Zetip Kombine Tekstil, Teks. İplik. 


ŞİŞLİ 

Rabak, Parça Sanayii, Palmek Profilo, Beldesan, Bufer, Elaks Elektronik 
Aksam, Rastaş Reform Ambalaj, Borankay, Bebimot, Gökçay Otomativ, 
Telra, Motor Ticaret, Detel Demir Sanayi, Meşan Metal Sanayi, Motor Ticaret, Profilo, Tekfen. 


Tekstil 
Broderiteks, Mithat Giyim, Şem-Şir 
Örme, Samek Örme, Şişli Yün İplik, ` 
Harmancı Etiket, Neyir, Kaplanteks, 
Sunjüt, Destaş, Gençler, Hisar İplik, 
Triko Mısırlı, Sarper Çorapçılık, Uludağ Boyahanesi, Kadife Mensucat, Osman Kermen ve Ort. Senteks, Ergüç, 

Bomanti İplik, Şark Mensucat. 


BEYOĞLU 
Maden-İş 

Telçivi, Demas Demir Çekme, Fer 
Döküm Sanayi. 


Tekstil 
Hasköy Yün İplik, Güven Boya, Mi. 
nion Örme, Gisan, Rozet Konfeksiyon. 


YALOVA 
Tekstil 


Akal. 


KARTAL 
Maden-İş 

Evas Ev Aletleri, Evas Tüp Fabrikası, Çelik Montaj, Simko, Haymak, Altaş Ev Aletleri, Elsel Gaz Armatürleri, 
Kalıp Takım San., San Profil, Kaynak 
Tekniği, Elsan Hammadde San., Elsa 
Elektronik San., Persan Makina Parçaları, Elba Basınçlı Döküm, Benter. Sert 
Maden. 


ÜSKÜDAR 
Maden-İş 


Çesan. 


BEYKOZ 
Tekstil 


, Kendir ve Keten San, . 


İM nan 


SEÇİM ÇALIŞMALARI 


Kadınları, Kitlesel Bir 
Güç Olarak Sınıf Mücadelesine 
Kazanalım 


İl Programında, sınıf mücadelesi 
içinde kadınların yeri üzerinde durulmuştu. Kadınların kurtuluşunun sosyalist bir düzende mümkün 
olduğu, ancak, kadınların aktif katılımı olmadan da sosyalizmin kurulamayacağı ifade edilmiş, bu bakımdan Partimizin kadınlar arasındaki çalışmasının önemi üzerinde 
durularak, bu yönde yapılması gereken çalışmalardan söz edilmişti. 

İl Programı doğrultusunda İlçe 
örgütlerimizin çalışmaları başlamış 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, 


tüm Parti üye ve aday üyesi kadınlarla, Partililerin eşlerini bir araya 
getiren ve Genel Başkanımızın da 
katıldığı bir toplantı düzenlendi. Ge 
nel Başkanımızın konuşması ilgiyle 
izlendi ve kadın örgütlenmesi çalışmalarına hız kazandırdı. İlçelerimizin bu yöndeki girişimlerine bir katkıda bulunmak için düzenlenen bu 
sohbet toplantısının olumlu etkileri, ilçelerimizin örgütlenme çalışma- 


larına içerik ve kapsam bakımından 
bir örnek teşkil etti. Seçim çalışmaları içersinde kadın üyelerimizin ve 
Partililerin eşlerinin potansiyelinin 
bu alanda değerlendirilmesi, örgüt 
birimlerinin çalışmalarına önemli 
bir katkı olacaktır. 


Bu toplantı, Partimizin TRT mesajlarından birinin konusu oldu. Bu 
mesajda Genel Başkanımız şunları 
söyledi: «Kadınlar, kadın olmaya 
ilişkin sorunların çözülebilmesi için 
de ülkemizin gidişatı ile, politika ile 
ve bu arada seçimlerle ilgilenmek 
zorundadırlar.» Sorunun . çözümüne 
ilişkin olarak da Genel Başkanımız 
şunları söyledi: «Kadının toplumsal 
durumu, hak ve özgürlükleri. sorunu genel olarak sömürü düzeninin 
kalkmasıyla çözüme kavuşabilecek 
bir sorundur. Nitekim sosyalist toplamlarda bu sorun, sistemin kökleşip gelişmesine koşut olarak çözüme kavuşturulmuştur. Türkiye İşçi 


Partisi kadınlarımızı kitlesel bir 
güç olarak bağımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesine kazanmaya 
özel önem vermektedir.» 

Bütün. örgüt birimlerinde bu konu: gereken önemle ele alınmakta 
ve bu yönde çalışmalar yürütülmek 
tedir. Önümüzdeki günlerde birçok 
ilçe örgütümüz kadınlara ilişkin top 
lantıların düzenlenmesini programlarına" almış bülunmaktadırlar. 


iii 


Ekiplerin Girişkenliği 


Hİ © AYAKKABICILANI 
© ÇIRAK, İŞÇİ, KALFA, USTA, BÜTÜN ÜRETİCİLEN 
© SAYACILAR, FORACILAR. FAEZECILER, KESİÇİLER! 


Gün günden kötüye gidiyor Matteme fiyazlarıza yapılan keyf: zamiar, Kavaf'n mal ucu- 
3a kapaması bizleri yıkımı uğralla, Hór gun bir atölye kapıya kilit vuruluyor. Çalışan 
İİ Gecis, kalfası sokaga dökülüyor 
İİ ias edip atölyemizi kapamak alın yazımız değlidir. İşsiz kalıp sokaklara dökülmek ka- 
'derimiz değildir. Hurun böyle olmadığını rakamlar bize gösteriyor. 


BİR ÇİFT AYAKKABININ MALİYETİNİ HESAPLIYALIM. 


H KOSELE IÇIN Mame 100 
B sava içiN 
x TABAN İÇİN 
KAPLAMA İÇİN ... 
İLAÇ VS İÇİN .....-. 
SAYAGIYA VEREN «í 
İN KALFAYA VERİLEN, BE 
DİĞERLERİNE VERİLEN dö— TL. V/ 
ATÖLYE GİDERLERİ ~ &— TL. 


TOPLAM Lo, 1355 TL DEO arasin SHAME Dağ K 0 
(AS anaut uslaNıN GEZİN ciuuor) 


üste üremişi her bir ct | 
z. duha çok zarez ediyor. Daha İl 


idigi sadece 89 — TL bunun bir kimim da tyisine vermek zo 
runda. Sayacı da oyle, foracı da, diğerleri de Vurun hesaba. Ayda elimize ne geçiyor? 
Elimize gecen para kârnımızı doyurmaya yetiyor mu? İşçiler de öyle Kalfasının aldığı: 
min Fadina alacak. Ve sigorlasız. garantisiz izba siöiyede ömür tike 

cek. 


Kitlelerle onların somut, güncel 
sorunları üzerinde ilişkilerin kurulmasında, ilçe örgütlerimizin ve ekiplerimizin çıkardıkları bildirilerin 
rolü büyük olmaktadır. Üçüncü 
Program döneminde bu konuda atılmış adımların örnekleri oldukça 
fazla, Bunlardan biri Eminönü ilçemizin Kunduracılara yönelik ekibinin çıkardığı bildiridir. Ekibimiz, 
kundura işçilerinin tekellere karşı 
direnişini destekledi. Mücadelelerin- . 
de onlarla omuz omuza oldu. Dağıttığı bildiriyle, gerçekleri açıkladı, 
kime karşı, kiminle birlikte mücadele edilmesi gerektiğini gösterdi. 
Bu alandaki sömürüyü somut örnekle: açıkladı. 

Bu tür girişimlerin ekiplerimizin 
kitle içindeki etkisini artıracağı bütün ekiplerimizce dikkate alınmalıdır. 


üçüncü 
enternasyonalin 
kısa tarihi 


o 
alexander sobolev. 
e 


bilim yayınları 
739 sayfa, 150 lira 


m, 


